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Gezegend Gezonden: Leven vanuit een innerlijk kompas

Het thema “Gezegend Gezonden” nodigt uit om stil te staan bij 
de bron van waaruit wij leven. En bij de manier waarop wij als 
gelovigen, zoekend onze plek innemen in de samenleving. 

Gezegend zijn is een ervaring van 
verbondenheid. Met onszelf, met 
anderen, met het mysterie dat 
het leven draagt. Gezegend zijn 
is ook leven met aandacht. Het is 
het besef dat het leven gedragen 
wordt door iets wat alles overstijgt. 
Ondanks ook alle kwetsbaarheid 
horen bij dat gezegend zijn dan 
woorden als liefde, vertrouwen, 
verwondering, nabijheid.

Zegen ervaren
Op heel verschillende manieren 
kunnen we zegen ervaren. In de 
stilte van meditatie, in een gesprek 
dat raakt, in het luisteren naar 
muziek, of het kijken naar een 
vallend blad. De zegen is dan 
niet als iets wat van buitenaf 
wordt opgelegd, maar als iets wat 
van binnenuit oplicht. Iets wat 
gebeurt en een positief gevoel 
oplevert. In de uitdrukking ‘ik 
voel mij een gezegend mens’, kan 

bijEen Gezegend én Gezonden
Als kerklid zou ik willen dat mijn kerk handen en voeten geeft aan de 
pretentie van het evangelie licht en zout te zijn voor de wereld.

iemand dankbaarheid uitdrukken, 
tevredenheid. Niet alles hoeft dan 
misschien op rolletjes te lopen, 
maar er is (voldoende) rust, er is 
balans.

Wie zich gezegend weet, wordt als 
het ware tegelijkertijd gezonden. 
Beide woorden horen bijna als 
vanzelfsprekend bij elkaar, als 
deel van één beweging. Gezonden 
is dan niet zozeer jouw missie om 
anderen van iets te overtuigen, 
in jouw beweging mee te nemen. 
Gezonden versta ik dan als 
een innerlijke roeping om bij te 
dragen, om ‘terug te geven’, aan je 
omgeving, aan een betere wereld. 
Gezonden zijn in die zin betekent 
dan jezelf beschikbaar stellen, met 
alles wat je bent – met je vragen, 
je gaven, je worstelingen, je hoop.

Voor mij betekent het ook: 
aanwezig durven zijn in de 

werkelijkheid zoals die is. Niet 
vluchten in het spirituele, maar 
juist daar, midden in het leven, je 
spiritualiteit gestalte geven. Door 
te kiezen voor menselijkheid boven 
oordeel. Voor verbinding boven 
polarisatie. Voor openheid in 
plaats van zekerheid.

Een leven lang zoeken
Geloven is geen pasklaar systeem, 
maar een levenslange weg van 
zoeken en afstemmen. Het vraagt 
eigenlijk best wel moed om niet 
te grijpen naar eenvoudige 
antwoorden. Maar steeds opnieuw 
(ook) de stilte in te gaan met 
vragen als: Wat is mijn plek? Wat 
wordt er van mij gevraagd? Hoe 
kan ik trouw zijn aan mijzelf, en 
aan de wereld om mij heen? Hoe 
kan ik trouw zijn aan wie wij God 
noemen? Geïnspireerd (gezegend) 
leven betekent dat je niet alleen 

Gezegend en Gezonden, dat is het thema waar we 
als gemeente het komende jaar op verschillende 
manieren bij stil zullen staan. In deze bijEen 
besteden we er aandacht aan. 

Op de cover ramen van de Vredebergkerk. Geen 
gewone kerkramen maar achter een aantal ramen 
ziet u foto’s. De maker van dit kunstwerk vertelt op 
pagina 7 wat zijn gedachten waren. Gerard bedankt 
dat je met dit kunstwerk ons aan het denken en 
werken zet.

Op Airbornezondag 21 september zal in drie 
diensten stil gestaan worden bij het herdenken van de 
Slag om Arnhem en op zondag 28 september vindt 

dat een vervolg in de oecumenische Vredesdienst.

Jeugdwerkers doen verslag van een jeugdkamp met 
mooie en leerzame activiteiten. Samen een piramide 
bouwen, misschien ook wel een activiteit voor 
volwassenen, ik zou er graag aan meedoen.

Bij Kerk en samenleving lezen we de vraag in 
hoeverre het gezonden zijn, de zegen, ons motiveert 
ons in te zetten voor de vragen van nu: kerkasiel, 
klimaatcrisis, armoede, oorlog en vrede. Mogen wij 
roepen, tot hier en niet verder?

Hannie Luiten

Van de redactie

>>
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leeft voor jezelf, maar ook voor de 
gemeenschap, voor de aarde, voor 
hen die geen stem hebben.

Met open ogen en hart
In een tijd van maatschappelijke 
onrust, klimaatcrises, sociale 
ongelijkheid is er meer dan ooit 
behoefte aan mensen die zich 
“Gezegend Gezonden” weten: 
mensen die met open ogen én een 
open hart door het leven gaan. 
Geloven is dan geen muur, maar 
een brug. Of zoals in het beeld 
van de ramen: geloven is dan 
‘doorzichtig zijn’. 

“Gezegend Gezonden” zijn 
woorden die uitnodigen tot een 
levenshouding. Tot een spiritualiteit 
van openheid en een ethiek van 
betrokkenheid. Dat we de moed 
hebben om ons te laten raken, te 
laten inspireren én in beweging te 
brengen. 

Irene Pluim
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Hoe zijn we kerk?

In juli namen we afscheid van ‘onze mensen in het AZC’. Een paar 
bewoners van het AZC Oosterbeek hadden hun plek gevonden in 
onze gemeente. Ze waren actief bij van alles en nog wat (in kerk en 
dorp) en drie van hen zijn in ons midden gedoopt.

Ik was geraakt door het feit dat ze ons hun 
‘kerkvrienden’ of ‘kerkfamilie’ noemden. Het was 
belangrijk voor hen om een kerkhuis te hebben, 
waar lieve mensen zijn en waar rust en vrede is. 
Ondertussen zijn ze, na sluiting van het AZC, 
uitgewaaierd over Nederland. En werken ze er 
opnieuw aan om thuis te raken op een onbekende 
plek. 

Samen met hen is ook gezocht naar een nieuwe 
kerkplek. Ik heb daartoe gebeld met collega’s elders. 
En dan ontdek je de waarde van het horen bij een 
groter kerkverband: je kunt elkaar bellen, een vraag 
stellen, die vraag wordt opgepakt. Dat was heel mooi. 

Dit heeft ook mij goed gedaan. Net zoals het feit dat 
mensen van hier hebben geholpen bij de verhuizing 
of hun naam op de kaarten hebben gezet die begin 
juli in de kerk lagen als afscheidsgroet. Kerk-zijn, hoe 

doe je dat in deze tijd? Het is best eens lastig. Ook 
met alle grote wereldvragen: wat verwacht je van 
je kerk, hoe spreken we ons al dan niet uit. Maar in 
ieder geval doen we het zo: met liefde en gastvrijheid 
en goede zorg! 

Martine Nijveld

Een reiszegen

Op de laatste zondag van de (school)vakantie zongen we in de 
viering een reiszegen. Een nieuw lied met tekst van Sytze de Vries, 
op muziek van Daniël Rouwkema. 

Voor het onderweg zijn thuis, in de 
buurt, op het werk, in een nieuw 
school- of kerkseizoen. En ook voor 
ons onderweg zijn in de wereld, 
zo was mijn gedachte. De melodie 
van het lied neemt je direct mee, 
de tekst heeft een troostend én 
opwekkend karakter. Ik geef deze 
graag mee:

Dat jouw weg zich voor je voeten  
  opent, jij mag gaan op vleugels 
  van de wind, 
bij de stralen van de zon mag 
  lopen en de warmte van haar 
  stralen ondervindt. 

Refrein:
Ga met God, zoek overal zijn 

  zegen, dat zijn liefde steeds jouw 
  weg omspant. 
Hij zal met je meegaan op je 
  wegen, weet je veilig in de holte 
  van zijn hand. 

Als het koud is, wees dan 
  hartverwarmend, blijf niet 
  eenzaam in de duisternis. 
Laat je door de liefde steeds 
  omarmen, zoek naar sterren als 
  de nacht te donker is
Refrein: Ga met God...

Alles heeft zijn tijd en zijn 
  seizoenen, tijd voor afscheid of 
  een nieuw begin, 
of het blad valt, of de bomen 
  groenen, tijd voor blijven hopen 

  tegen alles in
Refrein: Ga met God...

Muziek doet veel in de liturgie, 
tekst én melodie. Binnenkort ga ik 
naar een inspiratiedag daarover 
(zie elders in deze bijEen) en 
op het oecumenisch festival op 
Terschelling zal er ook weer veel 
muziek zijn. Dat we met elkaar 
een inspirerend én muzikaal 
kerkseizoen zullen hebben! 

Irene Pluim
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In memoriam

Els de Leeuw-Gerritsen, 10 augustus 1925 – 21 juni 2025
‘Tel je zegeningen’ stond boven de rouwkaart. Zó passend, want Els wás dankbaar voor alle goeds, niet in het 
minst voor haar kinderen en (achter-)kleinkinderen. Een foto met heel die gegroeide familie, van haar en haar 
man Hans, jong overleden, liet ze graag en met trots zien. Het grootste deel van haar leven woonde Els in 
Oosterbeek aan de Dennenkampweg. Pas op het laatst ging ze naar een woonzorg, eerst in Arnhem, daarna 
in Elst. Ook daar bleef ze betrokken bij onze kerk, waar ze door o.a. bezoekwerk, Lofstem en inloophuis zich 
altijd thuis gevoeld had. Positief in leven en geloven. Ook als het ging om het einde: ‘Ik ga het licht tegemoet’. 
Met een afscheidsdienst vol liefdevolle verhalen hebben we adieu gezegd. In grote dankbaarheid! (MN)	

Bewaar in Uw liefde hen die wij hier gedenken

Paul Later, 8 oktober 1936 – 8 juli 2025
Op maandag 14 juli namen we in de Oude Kerk afscheid van Paul Later. Lang woonde hij samen met Janny in 
Doorwerth. De laatste tijd woonde Paul op de Sonnenberg. Tijdens de dankdienst klonken liefdevolle woorden 
en práchtige muziek - door kinderen en kleinkinderen. We zongen liederen van vertrouwen: in de geest van 
het godsvertrouwen vanwaaruit Paul leefde. Een warm en aimabel mens. Volop levend voor zijn gezin. Hij liet 
anderen delen in zijn levenskunst van genieten van het kleine, van zijn in het nu. Hij was op diverse manieren 
ook actief in de kerk. En altijd was er zingen en (klassieke) muziek! Met alle achteruitgaan bleef zijn grote 
godsvertrouwen heel. Dat is ervaren als een grote genade. Paul is begraven op natuurbegraafplaats Konings

                 akker. (MN)

Jan Anne van Steenwijk, 2 april 1951 - 5 augustus 2025
Geboren in Leiden, studeert Anne later elektrotechniek. Hij houdt van onderzoek en nieuwe ontwikkelingen en 
heeft vele interesses, waaronder (hobo)muziek. Met levenspartner Hannie Luiten woont Anne lang in Eindho-
ven en wordt hij ook in Oosterbeek kerkelijk actief. De laatste jaren zijn zwaar door ziekte en verhuist Anne 
naar Oranje Nassau’s Oord. Moedig was Anne, sámen met Hannie. In trouw en liefde verbonden. God staat 
aan het begin en Hij komt aan het einde / Zijn woord is van het zijnde, oorsprong en doel en zin. In de woorden 
en beelden van dit gezongen gedicht kon Anne zich goed vinden. Zoals hij was: met verwondering en bewon-
dering voor schepping en natuur. Verbonden met zijn Schepper die levensadem geeft en terug ontvangt. 

                 Met oog en hart voor mensen – schepselen, wie dan ook, waar dan ook, beelddragers van de Ene. (IMP)

Uitgerust verder gaan

De zomermaanden zijn weer voorbij. De vakantieperiode voor veel 
gezinnen ligt achter ons en de scholen zijn weer begonnen. Een 
nieuw schooljaar is gestart. In de kerk was het tijdens de vieringen 
wel te merken, dat veel gezinnen wegwaren. 

De jeugd ontbrak grotendeels en 
dan voel je dat de gemeente niet 
compleet is. Langzamerhand komt 
daar gelukkig weer verandering in.
In de zomermaanden was er ook 
drie keer een zomerinstuif, waar 
op een fijne en positieve manier 
gebruik van is gemaakt. Dank voor 
eenieder die meegeholpen heeft 
om dit mogelijk te maken. Ook dat 
is gemeente-zijn.

De afgelopen periode heeft u in 
de zondagsbrief kunnen lezen dat 
Helma Kip de taken van Heleen 
Wiersema gaat overnemen. Een 
nieuwe secretaris binnen het 
College van Kerkrentmeesters. Fijn 

dat ook dit werk weer doorgaat. 
Eind september zal Helma het 
stokje overnemen van Heleen. 
Heleen dank voor al je werk de 
afgelopen jaren. Helma, welkom, we 
hopen dat je je thuis voelt.

Op 13 september zal het 
zomerfestijn weer plaatsvinden 
in Schaarsbergen, met als thema: 
Helden. Deze dag is speciaal voor 
alle jeugd (en hun ouders).

De goede samenwerking met 
Schaarsbergen is met name 
begonnen in coronatijd, toen 
we gemeenschappelijke digitale 
vieringen deden. Wat fijn dat de 

contacten nog steeds goed zijn en 
we echt iets voor elkaar kunnen 
betekenen.

De maand september zal weer 
vol zijn met herdenkingen rond 
de Airborne. Levend in vrede, 
met zoveel dreiging om ons heen, 
beseffen we hoe belangrijk vrijheid 
in vrede is.

Laten we midden in deze wereld 
staan, ons verantwoordelijk wetend 
voor de mensen om ons heen. God 
zegene ons allen,

Jenneke Bal-Oosterbeek, scriba

V
an de kerkenraad



06 - 21 54 50 42

Hèt gezicht bij 
iedere uitvaart

Ook in uw
woonplaats!

uitvaartverzorgingrutgerstroink.nl 

UITVAARTVERZORGING

Sinds 1911 verzorgen wij uitvaarten in de regio

Voor meer informatie over onze dienstverlening 
kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Telefoon 026-333 30 29

info@mijnhartuitvaartverzorging.nl   
www.mijnhartuitvaartverzorging.nl

Utrechtseweg 220, 6862 AZ  Oosterbeek (hoofdkantoor)
Kamperdijklaan 6, 6866 BR  Heelsum

Generaal Foulkesweg 50, 6703 BT  Wageningen

24-uurs opbaarkamers in Oosterbeek en Wageningen

Berendsen Schilderwerken biedt o.a. de volgende services:
- Buitenschilderwerk	 - Binnenschilderwerk
- Beglazing/ glaszetten	 - Behangen
- Wandafwerking	 - Houtrot sanering
- Restauratie-werken	 - Spuitapplicatie
- Periodieke controles 

Strodorpsweg 7, 6861 EN Oosterbeek, Tel. 026 3342520
 info@berendsenschilderwerken.nl

DE IJZERWARENHANDEL

Oosterbeek:
Weverstraat 15,
Tel. 026-333 22 52

Velp:
Hoofdstraat 200
Tel.: 026-361 89 95

Voor sieraden en reparaties

Con Vogel
Sieraden - atelier

Paul Krugerstraat 46 - 6861 CV Oosterbeek
Tel.: (026) 334 13 21

BEHANG | GORDIJNEN

RAAMDECORATIE

TAPIJT | LAMINAAT

PVC VLOEREN | VINYL

Utrechtseweg 76 | 6862 AN Oosterbeek
Telefoon (026) 33 33 435

E-mail vantuil@colorsathome.nl
www.colorsathome-oosterbeek.nl

Ariese Vastgoed-
onderhoud B.V.
Bij ons kunt u terecht voor 
vakmanschap op gebied van:
• �Binnen- en buitenschilder-

werk
• �Restauratie/renovatie en 

reparatie
• Glaszetten
• Behangen (ook vliesbehang)
• Spuitwerkzaamheden
 06 48620382
 info@arieseonderhoud.nl
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Uw advertentie hier? 

Neem contact op met de secretaris 
van de Kerkgroep Beheer

zie p. 19 voor 
de contactgegevens
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Gezegend én Gezonden

Met Gerard Groot Zwaaftink 
praat ik over dit thema. Hij 
vertelt hierover: “In maart 
hadden we een bezinningsdag 
met de predikanten en de 
kerkenraad. We kwamen bij 
elkaar in het sfeervolle kerkje 
van Schaarsbergen. Er wordt 
gezongen, nagedacht over 
een Bijbeltekst, met elkaar 
in gesprek gegaan en samen 
gegeten. De ideeën worden 
opgeschreven, ideeën om tot een 
beleidsplan voor de komende 
periode te komen.”

Terugkijkend op deze dag en 
de activiteiten en besluiten, 
komt bij Gerard de volgende 
samenvatting op: Gezegend 
én Gezonden. Hij verduidelijkt: 
“we voelen ons gezegend door 
de ervaren verbondenheid. We 
willen inspirerende vieringen 
en andere activiteiten in de 
gemeente, momenten waarop jong 
en oud gezamenlijk iets doen en 
persoonlijk op elkaar betrokken 
zijn. 

De dienst aan de wereld
Ik herinner me een dominee, die 
de zegen op de volgende manier 
afrondde: deze dienst is ten einde, 
maar de dienst aan de wereld is 
opnieuw begonnen.”

Met het gevoel zo gezonden te 
worden, verlaten de aanwezigen 
het kerkje van Schaarsbergen.
Bij iedereen komt het ‘naar buiten 

treden’ naar voren:
•	 Zichtbaar zijn in onze dorpen
•	 Baken van hoop zijn
•	 Gastvrij zijn
•	 Bondgenoten zoeken en 

verbindingen leggen
•	 Richting zoeken in deze tijd
•	 Ook: gemeenteleden steunen 

die op talloze plekken in de 
samenleving actief zijn

We mogen niet alleen de zegen 
ontvangen, maar we worden ook 
aangezet tot actie.

Flonkeringen van hoop
Zoals een architect creatief met 
materialen bezig is, speelt Gerard 
(ook architect) met materialen, 
in dit geval de ramen van de 
Vredebergkerk. Hij zegt: “De ramen 
van de Vredebergkerk kun je zien 
als flonkeringen van hoop en 
inspiratie en geven ons ook zicht 
op de wereld waarin wij leven.”

Gerard is secretaris van de 
diaconie in onze gemeente. “Vanuit 
die positie krijg je signalen door. 
Je weet meer wat er gaande is 
op diaconaal gebied. Maar er 
gebeuren ook veel dingen die 
gewoon in stilte gedaan worden; 
waar niemand mee te koop loopt, 
maar die wel heel belangrijk zijn.”

Tijdens ons gesprek is het wel 
duidelijk dat Gerard nergens 
mee te koop loopt. Over de 
zaken die niet zo duidelijk aan 
de oppervlakte komen, zegt hij: 

“Ik ben blij dat het gebeurt. Het 
belangrijkste is dat het er is. Mijn 
insteek is dan vooral: Hoe kunnen 
we daarbij helpen.”

Handen en voeten
Tot slot zegt Gerard: “Gezegend 
zijn heeft veel betekenissen.
•	 Blijdschap voelen over het deel 

zijn van deze gemeente
•	 Je herkennen in wat zich 

afspeelt
•	 We zijn gezegend dat we ons 

hier thuis voelen
•	 Gezegend met de 

veelkleurigheid van onze 
gemeente”

Met ‘veelkleurig’ denkt hij aan 
hoe belangrijk het is dat iedereen 
zichzelf mag zijn, zijn eigen weg 
mag gaan. Respectvol zijn voor 
ieders eigenheid.

De quote van Gerard samen met 
twee andere mensen aan het eind 
van de bezinningsdag opgesteld, 
luidt: “Als kerklid zou ik willen dat 
mijn kerk handen en voeten geeft 
aan de pretentie van het evangelie 
licht en zout te zijn voor de wereld.

Ik wens iedereen toe zich gezegend 
en gezonden te voelen.”   

Opgetekend door Joke Weening

G
em

eenteleden aan het w
oord
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Onze eerste activiteit in het 
nieuwe seizoen is dinsdagmiddag 
23 september. We gaan weer 
theedrinken bij de Boschhoeve in 
Wolfheze. Het is zo’n fijne plek, 
hier kunnen we bijpraten en wie 
wil kan een wandelingetje door 
de tuin maken. Ook deze keer 
organiseren we deze middag 
samen met het Inloophuis en de 
Kerkgroep Pastoraat. Iedereen is 
van harte welkom.

We verwachten u/je om 15.00 uur 
en serveren een kopje thee of 
koffie met iets lekkers. Rond 16.30 
uur gaan we afsluiten.  

Voor deze theemiddag kunt u zich 
tot 20 september opgeven bij: 
Rike van den Berg 
(vandenbergrike92@gmail.com, 
026 3341387) of bij Philippine 

Kerklunch: De Boschhoeve op herhaling!

Gespreksgroep 30+

Eens per maand komt een groep 
dertigers/veertigers samen rond 
thema’s over leven en geloven. 

De avond begint altijd met een 
rondje ‘hoe zit je er vanavond 
bij’. Een moment om te delen wat 
er leeft, waar je je zorgen over 
maakt of juist dankbaar voor 
bent. De inhoudelijke invulling 
is elke keer weer een verrassing 
als je komt. Afwisselend bereidt 
namelijk iemand de avond voor. 
Zo is het gegaan over plekken 
waar je de stilte vindt, over hoe 
je in je dagelijkse routine ook 

Matser (p@matser.name, 
026 3883502).
 
We horen ook graag of u 
opgehaald wilt worden of dat 
u mensen in de auto mee kunt 
nemen.

We verheugen ons op een 
gezellige middag!

namens het Inloophuis, het 
Pastoraat en de Kerklunch

Op dinsdag 21 oktober is er 
een “gewone” kerklunch in de 
Vredebergkerk. Inloop vanaf 11.45 
uur.  Wilt u iemand meebrengen, 
kerklid of niet, dan is diegene van 
harte welkom. Aanmelden kan tot 
zondag 19 oktober bij Rike van den 
Berg 
(vandenbergrike92@gmail.com, 
026 3341387)

Käthy Jansen

kleine rituelen voor bezinning kunt 
inpassen en over de betekenis van 
de zegen of het avondmaal voor 
jou. Met de werkvorm ‘bibliobeeld’ 
zijn ze onlangs creatief en 
meditatief aan de slag geweest 

Iedere twee jaar is er een landelijk oecumenisch 
festival op Terschelling. Een kleinschalig 
inspiratiefestival dat zich afspeelt in kerkjes, theater, 
school, schip en buitenlucht. Het eiland geeft een 
bijzondere en eigen sfeer aan het geheel. Dit jaar 
is het thema: “Jutten: je laten inspireren door wat je 
zomaar vindt.” 

Iedereen die geïnteresseerd is in geloof en zingeving, 
betrokken bij kerk of gewoon op zoek naar wat 
inspiratie: Welkom!  Een paar dagen met workshops, 
lezingen, theater, vieringen. Net als voorgaande 

Inspiratiefestival op Terschelling: 17-19 oktober

editie(s) trekken collega Martine en ik er samen 
op uit en vinden we het leuk als er mensen uit de 
gemeente meegaan.

We kunnen samen reizen, op het eiland onze eigen 
keuzes maken en hier en daar samen optrekken. We 
hebben al wat enthousiaste aanmeldingen, maar 
er zijn ook nog wat (gereserveerde) bedden in de 
Stayokay vrij! Meer info bij: 
ds.irenepluim@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Zie ook: www.inspiratiefestival-terschelling.nl 

met een bijbeltekst. Daarnaast 
zijn een aantal avonden besteed 
aan het voorbereiden van een 
kerkdienst samen met ds. Martine, 
die in januari plaatsvond. 

Een groep, die ontmoeting, 
gezelligheid, verbinding en 
verdieping vinden met elkaar. Is 
dit ook iets wat jij zoekt? Voel je 
uitgenodigd om een keer aan te 
sluiten. Je kunt contact opnemen 
met Elsbeth Mudde – van der 
Boon (06 24898748) en Hanneke 
Monden (06 45833520)
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A
ctiviteiten

Thee met Thema

Thee met Thema gaat haar 20e seizoen in, en de eerste bijeenkomst is 
op 26 oktober. Dan neemt Oosterbeker Fons Goselink ons mee in het 
recente verleden en de toekomst van de landbouw in ons land in het 
kader van de geopolitiek. 

De Nederlands landbouw heeft zich in de tweede helft van de vorige 
eeuw ontwikkeld tot tweede landbouwexporteur ter wereld. Maar dit 
succes heeft ook een keerzijde: de boeren en de sector staan voor grote 
uitdagingen zoals stikstof, broeikasgassen, fijnstof, dierenwelzijn. Fons 
Goselink kent als voormalig beleidsmedewerker bij de provincie, en 
opgegroeid in een boerenmilieu, de sector heel goed. Hij blikt terug op 
de ontwikkelingen en gaat met ons in gesprek over de manier waarop de 
landbouw op de lange termijn kan overleven.

De bekende gele folder van Thee met Thema is bijgesloten en vindt u 
ook op onze website.

Gespreksgroep: het nú van geloven!

Vorig jaar heb ik een gespreksgroep georganiseerd rond het boek 
‘De toekomst van de kerk’. Er deden veel mensen mee en we hadden 
waardevolle gesprekken. Graag bied ik nu vier avonden aan over 
‘Maar hoe zit het eigenlijk met ‘het nú van ons gelóven’?!’

Daarbij wil ik putten uit boeken 
of artikelen van actieve theologen 
van nu. De eerste avond gaan we 
in gesprek bij een hoofdstuk uit het 
boek ‘Een god die in mij gelooft’ 
(Richting en rust in een wereld 
zonder zekerheid: vernieuwende 
perspectieven op geloof) van 
Claartje Kruijff. Claartje Kruijff is 

psycholoog én theoloog. En op dit 
moment Remonstrants predikant in 
Utrecht. 

De tweede avond praten we over 
de gedachten van Stefan Paas (De 
weg van vrede, een rondleiding 
door het christelijk geloof; werd 
onlangs door dagblad Trouw als 
mild, sympathiek en geloofwaardig 
gerecenseerd). Stefan Paas is 
theoloog en publicist. 

De inhoud van de laatste twee 
gespreksavonden is nog niet 
bekend (en kan ook vanuit de 
eerste avonden opkomen). 

Natuurlijk mogen deelnemers de 
genoemde boeken aanschaffen, 
maar dat hoeft zeker niet. We 
zullen er immers maar een 

bescheiden passage uit lezen en 
bespreken. Ik zal de deelnemers de 
leesstof van tevoren (digitaal of 
op papier) aanreiken. Aanmelding 
is dus nodig! 

Graag hoor ik wie belangstelling 
heeft. Iedereen is welkom. 

Begeleiding: ds. Martine Nijveld
Data: vier keer op een 
donderdagavond: 13 november, 11 
december, 22 januari, 26 februari.
Van 20.00 tot 21.30 uur. 

Opgeven bij: ds.martinenijveld@
pkn-oosterbeek-wolfheze.nl of via 
06 16 733 742 (Whatsapp of liever 
nog: Signal)

Leerhuis: “Apocalyps als spiegel van de tijd” 
Het oecumenisch Leerhuis komt met acht bijeenkomsten rond de titel 
“Apocalyps als spiegel van de tijd”. Op 6 oktober komt prof. dr. Ben 
Smit over “Apocalyps als stroming” en 20 oktober Alex van Heusden 
over “Apocalyptiek in het Jodendom.” De avonden vinden plaats in de 
Vredebergkerk. Op de website en bij de prikborden in de kerk vindt u de 
folder met alle benodigde informatie. 



bijEen 10

Met diverse beperkingen (niet 
kunnen zien door een blinddoek, 
niet kunnen horen door een 
koptelefoon) moest er een 
parcours afgelegd worden. Hierbij 
werden de jongere kinderen 
geholpen door de oudere kinderen 
door ze bijvoorbeeld op de rug 
te nemen, om zo via kratjes naar 
de overkant te komen, zonder de 
grond te raken. Daarna hebben 
we met de hele groep een zo hoog 
mogelijke piramide gebouwd van 
bamboestokken (hij was wel zeven 
lagen hoog).
 
In de middag ging een deel naar 
de kamplocatie in ’t Harde voor 
een watergevecht en een deel 
bleef in Otterlo om een vlot te 
maken. Na de avondmaaltijd 
was er levend stratego en een 
kampvuur. De tieners hebben 
zaterdagavond een mooi 
inhoudelijk programma gehad, 
waarbij ze een schatkist gingen 
vullen met voorwerpen voor op 
hun levensreis. Hierin zaten onder 
andere een houten kruis, een 
hartvormige steen en een briefje 

met complimenten voor elkaar.

Op zondagochtend werden de 
kinderen opgeroepen om op 
reis te gaan. We hebben haast, 
we gaan vanuit Egypte naar 
het beloofde land. Wat neem je 
allemaal mee? We zijn (figuurlijk) 
op reis gegaan door de woestijn. 
Onderweg kwamen we erachter 
dat je voorzichtig moet zijn met 
het water wat je meegenomen 
hebt, zijn we op zoek geweest naar 
een slaapplaats en droomden we 
over de plagen die we in Egypte 

meegemaakt hadden (deze 
moesten worden uitgebeeld).

Halverwege de reis gingen de 
jongsten op zoek naar de tien 
geboden (deze heb je nodig bij 
een grote groep mensen om een 
fijne samenleving te hebben) en 
de tieners gingen verder met hun 
schatkist. De reis werd gezamenlijk 
weer afgesloten met gebed. Na 
de lunch was er nog tijd voor 
een waterspel. Rond drie uur 
kwam iedereen moe weer terug in 
Oosterbeek. 

Op zaterdagochtend 21 juni vertrokken we met 27 kinderen en 
tieners naar Otterlo voor onze eerste activiteit. We gingen als 
groep gezamenlijk aan de gang met verschillende (teambuildings)
spelletjes. De groep werd verdeeld in kleinere groepen (oud en jong 
samen). 

Je
ug

d 
en

 jo
ng

er
en Terugblik jeugdkamp

Op 13 september zullen we met een gezellige 
groep kinderen en jongeren het ‘nieuwe’ jaar 
samen beginnen tijdens het zomerfestijn. Dit keer 
is het thema: “Helden!” We organiseren deze dag 
net als eerdere jaren met de buurgemeente in 
Schaarsbergen. Meer informatie vind je op de poster.  

Ben jij erbij? Leuk! Fijn als je ons dit even laat 
weten door een e-mail te sturen naar: zomerfestijn@
dorpskerkschaarsbergen.nl

Graag tot dan!

Johan Mentink, Muriël Denayer, Hanneke Monden 
en ds. Irene Pluim (organiserend comité vanuit de 
Vredebergkerk)

Zomerfestijn

Helden

Zomerfestijn
Helden

DE PROTESTANTSE KERKENDE PROTESTANTSE KERKEN  
OOSTERBEEK-WOLFHEZE EN SCHAARSBERGENOOSTERBEEK-WOLFHEZE EN SCHAARSBERGEN  

ORGANISEREN SAMEN HETORGANISEREN SAMEN HET

13 SEPTEMBER 202513 SEPTEMBER 2025

PROGRAMMA

15.00 – 17.00 U – �� KINDERPROGRAMMA (4–-10 JAAR)

16.00 – 17.00 U – �� OUDER-MEETING

                              *ER IS OPPAS VOOR DE KLEINSTEN!*

17.00 – 17.30 U – �� VIERING MET DE ALLERKLEINSTEN (0-–4 JAAR)

17.30 – 19.00 U – �� GEZELLIG SAMEN ETEN!

19.00 – 22.00 U – �� PROGRAMMA VOOR TIENERS EN HUN

                               OUDERS/VERZORGERS

LOCATIE 
DORPSKERK SCHAARSBERGEN 
Kemperbergerweg 800, Arnhem

KOM JE OOK?
ALTIJD WELKOM, MAAR INSCHRIJVEN IS FIJN!
STUUR EEN MAIL NAAR: zomerfestijn@dorpskerkschaarsbergen.nl

Iedereen kan een held zijn, groot en klein – ook jij!
We kennen allemaal de superhelden uit films: mensen met bijzondere krachten
die de wereld redden. Maar ook in het echte leven zijn er helden – mensen met
de moed en liefde om buitengewone dingen te doen. Wie is zo'n held voor jou?
Wat maakt iemand tot een held? En wat vertelt de Bijbel ons hierover? 

Zien we jou 13 september op het 
zomerfestijn?!
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Data voor Blue en Wiebers

De leiding van de Blue en de Wiebers is gestart 
met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. De 
volgende data zijn gepland en via de app komt er 
meer informatie. Zet je de data alvast in je agenda?

26 september, 10 en 24 oktober, 14 en 28 november, 
12 december, 9 en 23 januari, 6 en 20 februari, 6 en 
20 maart, 10 april, 8 en 22 mei, 12 en 26 juni en 10 
juli.

Oppas (0 tot 4 jaar) en kindernevendienst 
(basisschoolleeftijd) tijdens alle morgendiensten

Tieners: elke zondag welkom en elke eerste en 
derde zondag van de maand tienergespreksgroep

Zomerinstuif

Om elkaar in de zomermaanden, waarin veel 
activiteiten stil liggen, toch te kunnen ontmoeten 
hebben de Kerkgroepen Diaconaat en Pastoraat op 
dinsdag 17 juni, 8 juli en 12 augustus een zomerinstuif 
georganiseerd, een ontmoeting waar iedereen welkom 
was, kerkelijk of niet kerkelijk.

Onder het genot van een drankje werd er gezellig 
bijgepraat en het was heel inspirerend om mensen 
vanuit verschillende achtergronden te ontmoeten. 
Er werd enthousiast mee gedaan aan een 
gezelschapsspel.

Kook- en baktalent
Met circa 35 personen gingen we aan tafel en 
genoten van zeer gevarieerde maaltijden bestaande 
uit o.a. soepen, hartige taarten, aardappelen met 
sperzieboontjes, salades, desserts en de laatste 
zomerinstuif sloten we af met zomerstamppotten en 
een pastagerecht. 

Alle gerechten werden bereid door vrijwilligers, 
er is veel kook- en baktalent in de verschillende 

Pastoraat

kerkgenootschappen! Wij willen onze dank uitspreken 
aan allen die hieraan hebben meegewerkt.

De drie bijeenkomsten hebben, gezien de ruime 
opkomst, voorzien in een behoefte en zullen zeker 
volgend zomer een vervolg krijgen.

Rika Gerritsen

Jeugd en Jongeren
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K
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ng Gezonden, de wereld in

Aan het einde van elke kerkdienst worden wij 
gezegend én de wereld in gezonden. Ieder naar 
zijn eigen plaats in onze samenleving. Wat 
doen we met dat gezonden-zijn? Laten wij ons 
door de zegen op weg sturen? Is de zegen een 
onderliggende drijfveer voor wat we doen of 
laten? 
 
Gevormd door opvoeding, het Conciliair proces met 
vragen rondom vrede, gerechtigheid en heelheid van 
de schepping, betrokkenheid bij diaconaal werk zie ik 
met grote zorg de maatschappelijke problemen van 
nu. En stel ik mij de vraag: Mag de kerk aankaarten 
wat in haar ogen scheef gegroeid is? Mogen wij onze 
stem verheffen en actievoeren rondom vraagstukken 
als armoede, het strengste asielbeleid ooit en het 
kerkasiel steunen? Mogen wij roepen tot hier en 
niet verder als wij zien dat mensen sterven van de 
honger? Onze regering bestoken met petities voor 
een humaner asielbeleid of meer actie ten aanzien 
van de nood in Gaza, Soedan en…? 

Daarnaast werkt het om plaatselijk actief te zijn -zij 
het niet zo zichtbaar- je gezicht te laten zien en erbij 
te vertellen dat je namens de kerk aanwezig bent. 
Dat dit gewaardeerd wordt, hoor ik regelmatig (Fijn 
dat jullie noodfonds er is. Goed dat jullie dit voor 
deze mensen doen.).

Een zegen krijg je niet alleen voor jezelf
Ook vraagstukken van het werelddiaconaat raken 
ons en doen een beroep op ons. Het blijft van belang 

dat we via Kerk in Actie organisaties en projecten 
kunnen blijven steunen die gericht zijn op scholing en 
ontwikkeling van kinderen en jongeren, ondersteuning 
van minderheden, rechten en kansen voor vrouwen, 
bescherming tegen klimaatverandering.

Een voorganger tijdens de Kirchentag in Nürnberg 
zei het volgende over de zegen: een zegen krijg je 
niet alleen voor jezelf, die is er ook om door te geven. 

Hoe mooi is dat! 

Jannie van Doorn

Het werk van de diaconie in 2024

Elk jaar ondersteunen veel 
gemeenteleden via de Actie 
Kerkbalans het werk van onze 
diaconie. Met deze steun hebben 
we in 2024 giften kunnen 
geven aan diverse organisaties 
in binnen- en buitenland. Zo 
ondersteunen we de lokale 
Voedselbank, Hulpdienst voor 
Elkaar en Stichting Oase. Ook 
konden we diverse mensen in 
onze (burgerlijke) gemeente 
ondersteunen die het financieel 
moeilijk hadden. 

Vanuit de ZWO-commissie werd 
de kerk in Agnita gesteund en 

de Stichting Child. Ook werd er 
noodhulp gegeven aan Soedan en 
het Midden-Oosten. 

Elk jaar stelt de diaconie een 
jaarrekening op, hier volgt een 
korte toelichting. Het merendeel 
van de inkomsten voor de diaconie 
en ZWO in 2024 bestond uit de 
vrijwillige bijdrage via de Actie 
Kerkbalans en enkele giften 
(€ 29.764) en collectes in de 
kerkdiensten (€ 27.642). Het 
resultaat over 2024 was – mede 
door de verwachte daling in 
inkomsten - conform de begroting 
negatief (- € 1.552). Het eigen 

vermogen van de diaconie nam 
daardoor af tot € 94.042. De 
diaconie heeft recentelijk besloten 
om het eigen vermogen ongeveer 
tussen de € 90.000-95.000 
te houden voor de komende 
jaren. Van dit eigen vermogen 
is ongeveer de helft (€ 50.000) >>
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Ecologische rechtvaardigheid

Wie is verantwoordelijk voor 
die stijging zodat zij moeten 
vluchten en een andere woonplek 
zoeken? Wie biedt hun een nieuwe 
woonplek en wie betaalt de 
kosten?

Op de laatste klimaattop in 
Arbeidzjan, is afgesproken dat er 
een fonds komt voor volken die de 
dupe worden van vaak rijke landen 
die een belangrijke rol spelen in de 
opwarming van de aarde. Hoewel 
arme landen veel meer hadden 
verwacht, is het ook te beschouwen 
als een eerste stap naar een 
eerlijker verdeling van lusten en 
lasten. 

Voor alle mensen en dieren
Ecologische rechtvaardigheid 
en gerechtigheid, woorden die 
vanuit de Schriften ons worden 
aangereikt. Onze planeet is er 
voor alle mensen en dieren en het 
is belangrijk dat er toekomst is 
voor iedereen en al wat leeft en 
voor toekomstige generaties.
Moeten wij als rijke landen betalen 
voor de schade die wij hebben 
aangericht? De afgelopen eeuwen 

was het alsof de natuur enkel een 
grote hangar was, vol voorraden 
en middelen die ons vrij ter 
beschikking staan en waarmee 
we naar goeddunken kunnen 
handelen. 

Maar tot vandaag zorgt deze 
denkwijze voor economische 
projecten en politieke beslissingen 
die natuur en ecosystemen 
opofferen aan snel geldgewin, zelfs 
in beschermde natuurgebieden. 

En dan is het natuurlijk volstrekt 
verklaarbaar dat het niet lukt om 
een wereldwijd plastic-verdrag te 
bereiken.

Het komende jaar nodigen we u 
uit voor gesprek over het begrip 
ecologische rechtvaardigheid. Wij 
denken dat dit begrip ons verder 
kan helpen.

Werkgroep Groene Kerk		
	

Een nieuw woord dat ons uitnodigt na te denken over de toekomst 
van onze aarde en hoe we met elkaar daar verantwoordelijkheid 
voor dragen. Recentelijk hoorden we in het nieuws dat de 
bewoners van steeds meer onder gelopen eilanden in de Stille 
Oceaan moeten verhuizen vanwege de stijging van de zeespiegel. 
Klimaatvluchtelingen zou je ze mogen noemen.

belegd bij Oikocredit. Oikocredit 
investeert in microkrediet voor 
mensen in Latijns-Amerika, Afrika 
en Azië. Dat betekent toegang tot 
leningen voor kleine ondernemers, 
die daarmee zélf aan hun 
toekomst kunnen bouwen. 

We willen als diaconie alle 
gemeenteleden hartelijk bedanken 
voor het vertrouwen en de 
financiële bijdragen. Bij deze ook 
een oproep: in 2025 hebben we 
helaas minder geld ontvangen 
via de Actie Kerkbalans dan in 
eerdere jaren. Nu veel mensen 
de bijdrage digitaal overmaken 

wordt vaak vergeten om aan te 
geven welk deel voor de diaconie 
bestemd is. Hierdoor kunnen we 
dit jaar minder giften geven aan 
diverse organisaties. Mocht u nog 
extra geld willen doneren dan kan 
dat natuurlijk via onze rekening. 

Mocht u nog vragen hebben 
over de jaarrekening of meer 
willen weten over het werk van 
de diaconie aarzel dan niet om 
contact met ons op te nemen na 
de kerkdienst of diaconie@pkn-
oosterbeek-wolfheze.nl

Irene Bouwma 

K
erk en sam

enleving

Bron afbeelding: freepik
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Op 21 september, Airbornezondag, zijn er weer 
diverse vieringen. 

Om 9.00 uur ’s ochtends is er voor de Engelse 
gasten in ons dorp (maar niet alleen voor hen!) een 
Eucharistieviering in de Oude Kerk, een Service 
of Holy Communion. In deze viering volgen we de 
liturgie van het eigentijdse Anglicaanse dienstboek 
Common Worship. De overdenking wordt verzorgd 
door Revd Gavin Smith, senior brigade chaplain, en 
de Eucharistie wordt geleid door Revd Dorienke de 
Vries van de Chaplaincy Arnhem-Nijmegen.

In de Vredebergkerk begint de dienst dit keer 
gewoon om 10.00 uur (en dus niet om 9.30 uur, zoals 
in eerdere jaren op deze zondag). Dat betekent 
dan wel dat de dienst echt kort en krachtig zal zijn, 
zodat iedereen die dat wil rond 10.30 uur naar de 
herdenking op de begraafplaats kan gaan. De viering 
zal meer het karakter hebben van een ochtendgebed. 
Na afloop is er géén koffiedrinken. 

De jaarlijkse evensong om 16.30 uur in de Oude 
Kerk is een mooie samenwerking tussen onze 
kerkgemeenschap en de Anglicaanse kerk in Arnhem.
Drie voorgangers zullen oecumenisch optrekken in 
woord, gebed en (gezongen) muziek. Bijbelse woorden 

Vredesdienst en oogstzondag
Zondag 28 september is de 
jaarlijkse vredesdienst in de 
Vredebergkerk. Voorganger is 
ds. A. van der Woude. In 2025 is 
het thema van de Vredesweek: 
‘Niets doen is geen optie.’ Wanneer 
we geconfronteerd worden met 
onrecht en uitsluiting kunnen we 
niet wegkijken. 

We moeten actief verbinding 
zoeken, bruggen bouwen en 
mensen erkennen in hun volledige 
menselijkheid. Want vrede vraagt 
om actie: dus maak, bouw, pleit, 

doe, eis vrede. Dus stel jezelf en 
anderen de vraag ‘Wat doe jij?’ 
voor vrede.

De oogstdienst is op zondag 
2 november. Over de invulling 

Op 16 maart hebben we een kerkdienst Anders 
Vieren gevierd die in het teken stond van stilte. De 
afgelopen periode heeft de werkgroep nagedacht 
over de volgende viering, gepland op zondag 9 
november. 

Deze dienst zal in het teken staan van gemeenschap 
en verbinding. Het zal een viering zijn in een andere 
vorm dan normaal. Waar onderling gesprek wordt 
gevoerd, elkaar spreken in kleine groepen, zittend 
aan tafels. In een gemeenschap vindt gesprek en 

verbinding ook vaak plaats bij een maaltijd. De 
aspecten van zo’n gezamenlijke maaltijd vormen 
een belangrijk deel van de structuur van de dienst. 
En eten en drinken zal ook niet ontbreken. Tot 
zover een klein inkijkje in de voorbereidingen. In 
de zondagsbrief zullen later meer details aan bod 
komen en zullen ook verzoeken aan de gemeente 
worden gedaan.

Namens de werkgroep Anders Vieren, 
Susan Dragt

komen uit Jesaja en de brief van Jakobus. Een ad 
hoc koor onder leiding van Tettie Wiechers zal 
meewerken en er is veel ruimte voor samenzang. In 
iedere evensong klinkt een Magnificat en een Nunc 
dimittis, deze keer van Charles Wood (1866 - 1926).

daarvan wordt nog nagedacht. 
Via de website en de wekelijkse 
zondagsbrief wordt u tegen die 
tijd op de hoogte gehouden

Vooruitblik 
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Ons kerkblad bijEen in een nieuw jasje

Het is u vast wel opgevallen: met de eerste bijEen 
van 2025 zijn we overgestapt naar een nieuwe 
opmaak van ons kerkblad. In 2024 zijn een 
aantal leden van de Kerkgroep Communicatie 
naar een oecumenische dag geweest, waar onder 
andere nagedacht werd hoe een kerkblad mooi 
en fris, maar vooral aansprekend en uitnodigend 
neergezet kan worden. 

Er werd ook verteld hoe belangrijk het is dat de 
identiteit van de kerkelijke gemeente in het kerkblad 
naar voren komt. We leggen u graag even uit hoe we 
dat met het “nieuwe jasje” hebben gedaan!

Nieuw, van voor naar achter
We begonnen met het aanpassen van de eerste twee 
pagina’s. Daarna hebben we de vormgeving van 
het hoofdartikel van de predikanten belangrijker 
gemaakt, zodat het er uit ziet als een korte 
overdenking: met een gedicht, gebed, of beeld dat tot 
nadenken aanzet. 

De voor- en achterkant van bijEen zijn het meest 
veranderd. Slaat u het blad maar eens open, en leg 
het dan met de voor- en achterkant naar u toe op 
tafel. Zo is het niet alleen een kerkblad, maar ook 
een uithangbord voor onze gemeente. De brede band 
bovenaan verbindt de titel met de activiteiten die de 
afgelopen weken in onze gemeente georganiseerd 
zijn: we zijn echt “bij Een”! En de paars-roze band in 
het midden, zit als een lint om het kerkblad heen.

Het licht in de Veluwse bossen
En dan hebben we ook de kleuren van bijEen 
veranderd. Voorheen kozen we altijd mooie kleuren 
die bij het beeld op de voorkant passen. Nu zijn we 
naar drie vaste kleuren gegaan. Het paars-roze komt 
uit het logo van de Protestantse Kerk Nederland, 
maar het is ook een hele belangrijke liturgische 
kleur. In de veertigdagentijd voor Pasen is de 
liturgische kleur paars. Op de vierde zondag van de 
veertigdagentijd (zondag Laetare, ‘weest blij’) breekt 
het licht van Pasen al heel even door, en dan kleurt 

het paars net iets roziger. En natuurlijk doet het 
paars-roze ook denken aan de Airborne.

Bij de paars-roze kleur hebben we twee kleuren groen 
uitgekozen: we wonen en kerken tenslotte midden 
in de bossen! De lichtere kleur groen ziet u vooral 
in de “tabjes” aan de zijkant van de pagina’s. Die 
plaatsen we bij de rubrieken die eigenlijk elke editie 
terugkomen, zodat u gemakkelijk en snel kunt zien 
waar u bent. Dat lichte groen lijkt zoveel mogelijk 
op het groen van het liturgisch centrum in de 
Vredebergkerk.
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Als Nieuw

18e jaargang ·  nummer 4 ·  24 oktober 2024

1

Een vaste burcht

18e jaargang ·  nummer 5 ·  24 oktober 2024

1

Vrede leren

18e jaargang ·  nummer 6 ·  12 december 2024

bijEen
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19e jaargang | nummer 1 | 13 februari 2025

In de tuin - het leven wint!
pagina 2 en 3

bijEen
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19e jaargang | nummer 2 | 24 april 2025

Met hart en ziel
pagina 7

bijEen
kerkblad van de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze
19e jaargang | nummer 3 | 26 juni 2025

Zien wat kan
pagina 7

De voor- en achterkant van bijEen als visitekaartje van onze kerk

Het “oude” en het “nieuwe” jasje: iets nieuws, maar toch herkenbaar bijEen

bijEen is het kerkblad van de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze. 
Komend nummer loopt van 30 oktober t/m 11 december 2025. Inleveren kopij
uiterlijk 15 oktober om 20.00 uur aan kerkblad@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl. De 
redactie behoudt zich het recht voor lange stukken in te korten. Giften: NL38 RABO 
0373 7266 94, Prot. Gemeente Oosterbeek-Wolfheze Kerkblad. Redactie: Jannie van 
Doorn, Anneke Kardol, Joep Boonekamp - van Lit, Hannie Luiten, Joke Weening
Drukker: Editoo.

Zondagsbrief: zondagsbrief@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
www.pkn-oosterbeek-wolfheze.nl (webredactie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Doop Payam Koohi

Kerkdiensten

Zondag 7 september 2025 
Vredebergkerk, 10.00 uur, 
ds. I.M. Pluim

Zondag 14 september 2025
Vredebergkerk, 10.00 uur, 
ds. M.E. Nijveld 

Zondag 21 september 2025, 
Airbornezondag
Oude Kerk, 9.00 uur, Engelse dienst
Revd G. Smith en Revd D.J. de Vries, 
Avondmaal

Vredebergkerk, 10.00 uur, 
Ochtendgebed 
ds. M.E. Nijveld

Oude Kerk, 16.30 uur, Evensong
Revd D.J. de Vries, Revd W. Kuiper 
en ds. I.M. Pluim

Zondag 28 september 2025 
Vredebergkerk, 10.00 uur,
ds. A.M. van der Woude, 

oecumenische vredesdienst
Zondag 5 oktober 2025
Vredebergkerk, 10.00 uur,
ds. I.M. Pluim 

Zondag 12 oktober 2025
Vredebergkerk, 10.00 uur, 
ds. M.E. Nijveld

Zondag 19 oktober 2025
Vredebergkerk, 10.00 uur,
ds. T.M.C. Bos

Zondag 26 oktober 2025
Vredebergkerk, 10.00 uur, 
ds. M.E. Nijveld

Zondag 2 november 2025,
Vredebergkerk, 10.00 uur,
ds. I.M. Pluim, oogstdienst 

De diensten in de Oude Kerk en de 
Vredebergkerk worden uitgezonden 
via de kerktelefoon; en via internet: 
www.kerkomroep.nl, zoek op 
plaatsnaam Oosterbeek en op 
Vredebergkerk / Oude Kerk 

Andere diensten of vieringen:
Het Schild: elke eerste zondag van 
de maand om 19.00 uur

Opstandingskerk: zondagmorgen om 
10.30 uur (Pro Persona)

De Molenberg: elke tweede dinsdag 
van de maand om 10.45 uur

De Sonnenberg: elke eerste 
donderdag van de maand om 18.30 
uur 

Bernulphuskerk: elke woensdag om 
19.00 uur oecumenisch avondgebed 
(Raad van Kerken) 

Remonstrantse Kerk: elke 
vrijdagmiddag van 12.00 - 12.20 uur 
Coventrygebed (Raad van Kerken)

Groene Kerk excursie 
naar Megen Jeugdkamp Overstapdienst bijEen

kerkblad van de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze
19e jaargang | nummer 4 | 4 september 2025

Gezegend én Gezonden
pagina 7

Zo hebben we geprobeerd om met bijEen goed onze 
eigen Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze 
weer te geven: als kerkblad van de “groene kerk”, 
midden in de wereld, en altijd op weg naar het licht 
van Pasen.

En tot slot het andere lettertype: mooi en fris, wat 
eigentijdser, en goed leesbaar! We horen natuurlijk 
graag wat u ervan vindt.

Namens de redactie van bijEen,
Joep Boonekamp – van Lit



Automobielbedrijf 
G. Westerhof

Jacobaweg 30
6862 HG Oosterbeek
Tel.: 026 - 333 22 27

Lebretweg 53 6861 ZZ Oosterbeek 
T: 026 334 20 37

E: vragen@autohooijer.nl

Verkoop van nieuwe en 
gebruikte auto’s, alle 
merken
Verzorging van totaal 
onderhoud van uw auto

Uw partner voor
verduurzaming

www.cornelissenbv.nl
026 - 44 33 644

W. Klaassen & Zn. B.V. Benedendorpsweg 121, 6862WE Oosterbeek 
026-333 54 41 www.w-klaassen.com

TUINONTWERP - AANLEG ON-
DERHOUD - BESTRATING

DEALER SERVICE DEALER

026 334 1047 www.libris.nl/meijerensiegers

Meer informatie? Ga naar www.dudokstudios.nl

 www.oudekerkoosterbeek.nl

Stichting Vrienden 
Oude Kerk 

- WORD VRIEND -

mobiel 0611 223759
vast 026 8811166
Weverstraat 134

6862 DT Oosterbeek
info@wandelhoveniers.nl
www.wandelhoveniers.nl

Uw advertentie hier? 

Neem contact op met de secretaris van de Kerkgroep Beheer

zie p. 19 voor de contactgegevens

Uw advertentie hier? 

Neem contact op met de 
secretaris van de Kerkgroep 

Beheer

zie p. 19 voor de 
contactgegevens

Uw advertentie 
hier? 

Neem contact op met 
de secretaris van de 
Kerkgroep Beheer

zie p. 19 voor de 
contactgegevens



Dat jouw leven anderen tot zegen is:

dat je ogen met mildheid kijken,

dat je handen open zijn en opbouwen,

dat je luistert tot in het zwijgen,

dat je woorden oprecht zijn

dat je in hart en nieren bewogen bent

om de mens op je weg.

God zegene jouw weg,

dat jouw leven tot Gods eer zal zijn.

Naar Andries Govaart
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en Collectes Airbornezondag 21 september

Vredebergkerk, ochtendgebed: collecte voor 
Changing Stories
Dit schrijven ze over zichzelf op hun website: “Wij 
zijn een groep theatermakers en artiesten die zich 
inzet voor kinderen in AZC’s, vluchtelingenkampen en 
noodlocaties in Europa. Veel van deze kinderen leven 
met de gevolgen van oorlog, verlies en gedwongen 
migratie — vaak zonder een veilige plek om te spelen 
of gewoon kind te zijn.

Datum Tijd Waar Wat Informatie
elke 
donderdag

10.00 – 
12.00 

Vredebergkerk Inloophuis, kerkcafé voor ontmoeting en een 
luisterend oor

Greet Meijer

maandag 
t/m vrijdag

09.00 – 
18.00

Vredebergkerk
zij-ingang

Stiltekapel

13 sept. 15.00 Kerkplein 
Schaarsbergen

Zomerfestijn Hanneke Monden

23 sept. 15.00 Boschhoeve Theedrinken Kathy Jansen
27 sept. Utrecht Inspiratiedag Domkerk Irene Pluim
6 okt. 20.00 Vredebergkerk Leerhuis. Apocalyps als stroming. Inleider: 

prof. dr. Peter Ben-Smit
mw. R.M.C. Enklaar-
Cooymans

17-19 okt. Terschelling Inspiratiefestival Irene Pluim
21 okt. 11.45 Vredebergkerk Kerklunch Käthy Jansen

26 okt. 16.00 Vredebergkerk Thee met Thema. Fons Goselink, recente 
verleden en toekomst landbouw in ons land

Leen van Doorn

27 okt. 20.00 Vredebergkerk Leerhuis. Apocalyptiek in het Joden-dom. 
Inleider: Alex van Heusden

mw. R.M.C. Enklaar-
Cooymans

A
ge

nd
a

Oude Kerk, Engelse dienst: collecte voor Chaplaincy 
Arnhem-Nijmegen
Deze kleine Anglicaanse gemeente valt onder 
het Bisdom in Europa, een bisdom van de Church 
of England. De gemeenschap ondersteunt onze 
gemeente bij beide Engelse diensten op Airborne-
zondag, met name door de Orden van Dienst te 
verzorgen en door hun voorgangers beschikbaar te 
stellen voor de voorbereiding en op de dag zelf. 

Met theater en spel brengen we lichtheid, verbinding 
en verbeeldingskracht naar locaties waar weinig 
aandacht is voor het emotionele welzijn van kinderen. 
In speelse, creatieve momenten kunnen zij zichzelf 
zijn: lachen, fantaseren en samen spelen. We zien het 
telkens opnieuw: kinderen ontspannen, durven meer 
en krijgen hun zelfvertrouwen terug.

Want wij geloven dat ieder kind recht heeft op spel, 
expressie en waardigheid — ongeacht waar het 
opgroeit. Daarom reizen we met kleine, professionele 
teams naar plekken waar die rechten het hardst 
nodig zijn.”

Autodienst:
In de zondagsbrief kunt u lezen wie er dienst heeft 
op de betreffende zondag.



 19 bijEen

Vredebergkerk
Van Toulon van der Koogweg 3
6862 EB Oosterbeek

Oude Kerk
Benedendorpsweg 134
6862 WP Oosterbeek

Ds. Irene Pluim
026 8441 279
ds.irenepluim@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
 
Werkgebied: ten zuiden van de Utrechtseweg en 
adressen buiten Wolfheze en Oosterbeek. 
Vrije dag: woensdag

Ds. Martine Nijveld
06 1673 3742
ds.martinenijveld@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Werkgebied: ten noorden van de Utrechtseweg en 
adressen in Wolfheze. 
Vrije dag: woensdag

Kerkelijk Bureau
026 3333 094
kerk.bureau@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
Postbus 26, 6860 AA, Oosterbeek

Bezoek: van Toulon van der Koogweg 3, 6862 EB, 
Oosterbeek; op donderdag 10.00 - 11.30 uur 

Kerkenraad
Voorzitters: mw. Cathrien Batterink 
(06 2319 6159) en dhr. Pieter Stolwijk  (06 2346 0068)

Scriba: mw. Jenneke Bal-Oosterbeek (06 2503 7321; 
scriba@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Kerkgroep Beheer
Voorzitter: dhr. Kas Klein (026 3336 756)
Secretaris: mw. Heleen Wiersema-Groenveld 
(06 2731 8964; kerkrentmeester.secretaris@pkn-
oosterbeek-wolfheze.nl)

Bijdragen: NL 60 RABO 0373 7266 86 t.n.v. CvK Prot. 
Gemeente Oosterbeek-Wolfheze

Kerkgroep Communicatie
Coördinator: mw. Andrea Gnoth (06 4000 4144; 
communicatie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Kerkgroep Diensten en Vieringen
Coördinator: vacature 
(diensten-vieringen@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Kerkgroep Diaconaat
Voorzitter: mw. Hannie Nusselder (026 3342 296; 
diaconie.voorzitter@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Secretaris: dhr. Gerard Groot Zwaaftink 
(026 7370 410; diaconie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Bijdragen: NL 87 INGB 0004 9753 30 t.n.v. Diaconie 
Prot. Gemeente Oosterbeek-Wolfheze 

ZWO (Zending, Werelddiaconaat en 
Ontwikkelingssamenwerking)
Voorzitter: dhr. Gerard Batterink (06 4235 6712; 
zwo@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Bijdragen: NL 87 INGB 0004 9753 30 t.n.v. Diaconie 
Prot. Gemeente Oosterbeek-Wolfheze, o.v.v. ZWO

Kerkgroep Jeugd
Coördinator: vacature 
(jeugdwerk@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Kerkgroep Pastoraat
Secretaris: mw. Nanda Jansen (06 1387 4349; 
pastoraat@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Vertrouwenspersoon Veilige Gemeente 
mw. Anne Veenstra (06 4280 3204; anneveenstra.
vertrouwenspersoon@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

De redactie doet zijn uiterste best om van alle teksten en foto’s de 
rechthebbende te achterhalen. Hebt u toch nog vragen, laat het de redactie 
weten.

Inform
atie over de Protestantse G
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bijEen is het kerkblad van de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze. 
Komend nummer loopt van 30 oktober t/m 11 december 2025. Inleveren kopij 
uiterlijk 15 oktober om 20.00 uur aan kerkblad@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl. De 
redactie behoudt zich het recht voor lange stukken in te korten. Giften: NL38 RABO 
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Zondagsbrief: zondagsbrief@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
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Doop Payam Koohi

Kerkdiensten

Zondag 7 september 2025 
Vredebergkerk, 10.00 uur,	
ds. I.M. Pluim

Zondag 14 september 2025
Vredebergkerk, 10.00 uur,	
ds. M.E. Nijveld	

Zondag 21 september 2025, 
Airbornezondag
Oude Kerk, 9.00 uur, Engelse dienst
Revd G. Smith en Revd D.J. de Vries, 
Avondmaal

Vredebergkerk, 10.00 uur, 
Ochtendgebed	
ds. M.E. Nijveld

Oude Kerk, 16.30 uur, Evensong
Revd D.J. de Vries, Revd W. Kuiper 
en ds. I.M. Pluim

Zondag 28 september 2025 
Vredebergkerk, 10.00 uur,
ds. A.M. van der Woude, 

oecumenische vredesdienst
Zondag 5 oktober 2025
Vredebergkerk, 10.00 uur,
ds. I.M. Pluim	

Zondag 12 oktober 2025
Vredebergkerk, 10.00 uur,	
ds. M.E. Nijveld

Zondag 19 oktober 2025
Vredebergkerk, 10.00 uur,
ds. T.M.C. Bos

Zondag 26 oktober 2025
Vredebergkerk, 10.00 uur,	
ds. M.E. Nijveld
 
Zondag 2 november 2025,
Vredebergkerk, 10.00 uur,
ds. I.M. Pluim, oogstdienst	

De diensten in de Oude Kerk en de 
Vredebergkerk worden uitgezonden 
via de kerktelefoon; en via internet: 
www.kerkomroep.nl, zoek op 
plaatsnaam Oosterbeek en op 
Vredebergkerk / Oude Kerk 

Andere diensten of vieringen:
Het Schild: elke eerste zondag van 
de maand om 19.00 uur

Opstandingskerk: zondagmorgen om 
10.30 uur (Pro Persona)

De Molenberg: elke tweede dinsdag 
van de maand om 10.45 uur

De Sonnenberg: elke eerste 
donderdag van de maand om 18.30 
uur 

Bernulphuskerk: elke woensdag om 
19.00 uur oecumenisch avondgebed 
(Raad van Kerken) 

Remonstrantse Kerk: elke 
vrijdagmiddag van 12.00 - 12.20 uur 
Coventrygebed (Raad van Kerken)

Groene Kerk excursie 
naar Megen Jeugdkamp Overstapdienst


